Lees, verwonder en ... schrijf !
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SCHRIJVEN WAS NOOIT ZO LEUK! T

Papier, schrijfgerei en Raaf en Papegaai.
Expeditie Regenwoud van Li Lefébure

ledereen verzint wel eens een smoes om ergens onderuit te
komen. Zelfs ik! (Maar niet verder vertellen, hé.) In het verhaal
‘Raaf is ziek, maar dan anders’ (blz. 52-57) denkt Raaf dat
hij moet gaan helpen/werken, maar daar heeft hij geen zin in.
En dus verzint Raaf ook een smoes: hij zegt dat hij ziek is.

Vraag de leerlingen of ze ook wel eens iets verzonnen heb-
ben om ergens onderuit te komen. Inventariseer de leukste
verzinsels en schrijf die op het (digi)bord.

@ Laat de leerlingen drie minuten lang situaties bedenken
waarom ze een dag niet naar school kunnen gaan. Het
mogen ook situaties zijn die in het echte leven onmo-
gelijk zijn. Niet te lang nadenken, gewoon schrijven! Je
creatieve hersenhelft komt vaak met verrassende ideeén.
Wat dacht je van een ruimteschip dat in het weiland viak
bij je huis landt? Of een vieermuis die je bijt, waardoor
je op enge ziektes getest moet worden ...

Laat de leerlingen één situatie uit het lijstje kiezen.

Aan de hand van de gekozen situatie schrijven de leer-
lingen nu een brief aan hun leerkracht.
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